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Het stuk dat we nu spelen is een echt lachsucces, dat reeds ontelbare keren op de Vlaamse 
planken is gespeeld. De dialogen zijn geestig, de situaties evenzeer en er hangt een zweem-
pje nostalgie rond, waar wij  - geef het maar toe  - in deze soms harde tijden toch nog graag 
naar teruggrijpen. Draai de klok dus maar een tijdje terug en leef mee met het wel en wee 
van de mensen in een kleine dorpsgemeenschap: de Boskant. Zij moeten het opnemen tegen 
“die” van het stad. Geen gemakkelijke taak, maar toch slagen ze erin, en hoe! 

Voor deze productie had men heel wat spelers en figuranten nodig. Iedereen mocht meedoen, 
met of zonder plankenkoorts. Enerzijds is het een feest om met zo velen op de planken te 
staan terwijl het anderzijds geen lachertje is voor de regisseur om deze groep in de juiste 
richting te laten evolueren. Voor François De Geest is niets te moeilijk en hij regisseerde ver-
der. 
 
Spelers: 
Paul De Vreese: Wies, de waard -  Bea Dhondt: Treesje, zijn dochter - Luc Meganck: de 
koster - Eric De Schepper: de veldwachter - Marcel Herwege: de meester - Leonie De 
Meyer: Juf. Filomène - Lydia Van Weyenberghe: Zulma - Peter Rupus: Jaak. 
 
Figuranten: 
Christiane De Meyer, Maria Laureys, Eddy Roels, Luc De Leenheer, Annie Van Hecke, 
Filip De Witte.  



Wies, de waard (Paul De Vreese) dronk 
gedurende de gehele opvoering meerde-
re trappisten - zo dachten althans de 
toeschouwers. Niets is minder waar, op 
toneel doe je alsof je drinkt ... 

Programmaboekje - voorpagina. 








